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						It looks like nothing was found at this location. Maybe try searching?					
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						Wie is Eef?
			
Eef Lamers is docent Duits aan het Canisius College te Nijmegen. Naast zijn vak geeft hij al geruime tijd meditatielessen aan leerlingen, collega's en andere geïnteresseerden.


							

	

	




			
			
									
						
				Uit het gastenboek…

						
							
								Wendy Pulverer / 
								5 juni 2023

								Fantastisch dat je de meditaties deelt. Ik ga ze gebruiken voor mijn yogalessen heel inspirerend namaste 🙏 super bedankt
									»
								
							
						


					
						Bezoek gastenboek »
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	Het nastreven van geluk en het vermijden van pijn of ongemak lijkt ingebakken bij elk levend wezen. 
Toch heeft je verzet of je druk maken of zorgen maken ergens over ooit iets opgeleverd. Het leven is een proces waar je getuige van mag zijn. Waarnemen zonder oordeel is de kunst.
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	Liefde,  compassie,  openheid,  vergevingsgezindheid, verbindend,  en vriendelijkheid zijn de kernkwaliteiten van je hart en van dat wat je ten diepste bent. Word je bewust van deze kwaliteiten en weet dat je goed bent zoals je bent.  irismeditatiepagina.nl
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	Wie of wat ben je eigenlijk? Ken je je ware zelf of hecht je alleen maar waarde aan de persoon die je denkt te zijn,opgebouwd uit herinneringen, aannames en cultureel bepaalde beelden en idealen.  Als je stil wordt kun je je meest essentiële vredige en liefdevolle kern ervaren.
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	Als je je aandacht vaker op je hart richt in plaats van op de onaflatende stroom van gedachtes,dan  zal je de schoonheid en de wonderen in de wereld om je heen meer zien en waarderen. irismeditatiepagina.nl
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	Besef dat jij een geschenk bent voor de mensen om je heen. 
Je hoeft je waarde niet te bewijzen  door iets te doen of te laten of door aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Jij bent waardevol gewoon omdat jij jij bent. irismeditatiepagina.nl
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